o
(1) Ontmoetingskerk
~/ De Brink

ZONDAG 17 september 2023
STARTZONDAG - Ankerdienst

voorganger: Baukje Jansen en ds. Henco van Capelleveen
organist/pianist: mw. Diny Kotterer

M.m.v.: Werkgroep ankerdiensten

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor Binnenlands diaconaat - Het
vergeten kind.

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze
zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit
huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s
laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos. Ook
zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks
geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders.
Hun verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en
onvermogen zorgen voor een negatief klimaat. Hierdoor krijgen
kinderen niet de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ze
vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling
komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd
risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen
houden, zelf problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen
kinderen of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen
gaan.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en
Jongerenwerk.



UIT DE GEMEENTE
Wilt u bij ziek en zeer thuis of bij een ziekenhuisopname uw wijkteam
of predikant op de hoogte stellen?

Dhr. Jan Geluk verblijft in zorgcentrum Westerhout en is druk
bezig met revalidatie. Adres: Zorgcirkel Westerhout, van
Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar.

Mevr. Henny de Vries is afgelopen week niet geopereerd. De
voorgestelde ingreep bleek niet mogelijk, alleen absolute rust kan het
herstel brengen. Wij wensen haar geduld en ons meeleven toe.

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo
mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

KKEN, LUISTEREN EN LEZEN

>

>
>

Om de dienst online te volgen,

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk

Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van
de Ontmoetingskerk of klikken op: liturgie van deze
zondag

U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van
de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone
deze >>> QRcode te scannen.

MEEDOEN AAN DE COLLECTES
U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen
aan de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of

tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw
gift!



https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf

AGENDA

In de Op Weg van september staat vermeld dat de eerste
bijeenkomst van Passage in het nieuwe seizoen is gepland op
dinsdagmiddag 12 september. Door omstandigheden is deze middag
verplaatst naar dinsdagmiddag 19 september a.s.

In Op Weg van september staat een aankondiging over een
filmavond.

Taakgroep Zin in Heerhugowaard laat weten dat deze avond is
verplaatst naar 22 september a.s., omdat er op de 29ste een
gezamenlijke maaltijd wordt gehouden.

Zie voor nadere informatie het kerkblad.

Nog even ter herinnering, vrijdag 29 september vieren we weer een
gezamenlijke maaltijd in de Brink. U bent allen van harte
uitgenodigd. De maaltijd begint om 18.00 uur, de Brink is open om
17.30 uur, we gaan er weer gezellige avond van maken. De
inschrijflijsten zijn vandaag en op 24 september in de Brink.
Vriendelijke groet, de kookgroep!

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden
via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit

niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te

gaan zitten.




